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en vast onderdeel van onze clubs

zijn ‘spelletjes. Dat klinkt mis-

schien heel gewoon, maar dat is

het hier toch echt niet. De kinde-

ren kennen amper spelletjes. Zo

heb ik in de loop der jaren al heel
wat kinderen, collega’s en mensen uit de kerk
het rummikubspel geleerd.

Mens-erger-je-niet, dammen, UNO, ganzen-
bord, scrabble, mastermind, zeeslag, memory...
het staat allemaal bij ons in het clubgebouw.
Omdat de spelen vrij kostbaar zijn, begon
ik zelf ook spelletjes te maken maar dan in
groot formaat. Kinderverjaardagen worden
in Brazilié altijd aan de hand van een bepaald
thema gevierd. Na uren plak- en knipwerk be-
sloot ik jaren geleden wat duurzamer te werk
te gaan en maakte textieltekeningen voor de
verjaardagen van Hadassa en Christy. En me-
teen maar op zo'n formaat dat ze het daarna als

aan voor het

sprei of gordijn konden gebruiken. Leuk om te
zien hoe Hadassa nu haar kleed van haar elfde
verjaardag als gordijn op haar kamer gebruikt.
Steeds op zoek naar iets nieuws voor de kinde-
ren besloot ik een sudokukleed te maken en ze
dat te leren. Toen ik op een morgen lesgaf aan
de groep 10,11,12 kwam er maar een jongen.
Na de lunch vroeg ik hem wat hij wilde gaan
doen. Knutselen? Buitenspelen? Een spel? Nou,
nee, soms hebben we van die ‘hangjongeren’
op de club die gewoon een beetje heen en
weer willen lopen of ergens gaan zitten om te
kletsen. Ook dat mag, maar ik legde het pas-
gemaakte sudokukleed op tafel en vroeg ‘Ken
je sudoku?’ Hij schudde zijn hoofd. ‘Nou, kom
op, ga ik het je leren! Maar op één ding had ik
me verkeken: ik wist dan wel wat er moest ge-
beuren, maar had het zelf nog nooit uitgepro-
beerd. En al uitleggend begon ik wat kaartjes
neer te leggen en binnen vijf minuten liep ik
hopeloos vast!



O help, wat nu? Ik begon te grinniken. Als
het een stageles was geweest, had ik vast
een dikke onvoldoende gekregen. De jon-
gen keek ook wat beteuterd en ik besefte
dat ik nu niet op kon geven, de jongen
anti-sudoku achterlatend. Er was nog een
probleem. Ik had op beide kanten van de
kaartjes een verschillend nummer geplakt
en dat bleek ook al superonhandig te zijn.
Dus pakte ik mijn werkschrift en vulde mijn
werkplan aan met ‘nieuwe sudokukaartjes
maken met aan beide kanten hetzélfde
nummer. Ik veegde alle nummers eraf en
bekende: ‘Sorry, ik heb het zelf nog nooit
eerder gespeeld!’ Blik op oneindig. Ik dacht
even na en zei toen:'Weet je wat? We gaan
voor het zekere! Honderd procent zeker
en anders leggen we het niet neer, want
dan lopen we daarna helemaal vast!" Zo
gezegd zo gedaan. Hij hielp me ijverig en
we legden alleen het kaartje neer wanneer
het 100% zeker was en het kwam helemaal
goed met het sudokuspel!

¢ Kinderverjaardagen

worden in Brazilié altijd
aan de hand van een

bepaald thema g’evi(’l"d 9

Het deed me denken aan een 23-jarige on-
cologiestudent die twee jaar geleden naast
me zat in het vliegtuig. We kregen een heel
gesprek over de Bijbel en God. Hij wilde me
vooral graag laten inzien dat het ‘geloof in
de Bijbel’allemaal nogal onzeker is.'De we-
tenschap is eigenlijk mijn God!' zei hij.’Nou;
zei ik, ‘daar ben ik niet van onder de indruk,
hoor. Jij kunt me niet eens vertellen hoe-
veel tien gedeeld door drie is!’ Hij reageer-
de even geirriteerd. ‘Natuurlijk wel, 3,33!
‘Drie keer 3,33 is 9,99 en geen tien!"Nou ja,
3,3333333!'Neeeee, drie keer 3,3333333 is
9,9999999!" ‘Ja, hallo! Drie komma drie tot
in het oneindige!‘Oké... maar leg jij mij dat
nou eens uit, dat oneindige..! Ja, de we-
tenschap weet natuurlijk ook niet alles!
‘Precies! Daarom is het dus onzeker en jij
kunt me het oneindige niet uitleggen. God
is oneindig! Dat is niet uit te leggen met
ons kleine menselijke verstand. Mag ik je
een paar dingen uit mijn leven vertellen?’
Ja, dat mocht. En ik vertelde hem hoe God
sprak, onwrikbaar zeker, geen enkele ande-
re verklaring voor mogelijk.'Nee, dat méén
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je niet!’ zei hij.Ja, dat meen ik wel... kijk, dat
is God!"Vlak voor ons vertrek uit het vlieg-
tuig wenste ik hem een goede reis naar
Egypte waar hij stage zou gaan lopen. Er
waren daar net wat aanslagen geweest en
hij zei: Ik hoop wel dat ik veilig terugkom!’
‘lk zal voor je bidden!’ zei ik. “Tot mijn God
dan, hé? Want die god van jou... dat komt
niet goed!'Hij lachte.

Laten we gaan voor het zekere! En verhalen
van de dingen die onder ons volkomen ze-
kerheid hebben!. «

SPELKLEED

Deze keer een bijzonder recept. Er komt wel een pan aan te pas, maar het
kan niet opgegeten worden. Een spelkleed! Behalve de lage kosten heeft
een eigengemaakt spelkleed nog meer voordelen: je kunt het zo oprollen
en meenemen in de tas. Het kan ook zo weer uitgewassen en gestreken
worden. Het grotere formaat is rustgevender voor de kinderen.

Coed, dan hier het recept:

INGREDIENTEN:

- lap ongebleekte katoen
varkenshaar penselen plat kort
textielverf
naaimachine
textielstift

BEREIDINSGWIJZE

I. Eerst moet de lap minimaal 12 uur in een
emmer water. Daarna kook ik de lap.
Vervolgens gaat de lap de wasmachine in en
dan aan de drooglijn. Vervolgens strijken en dan de zoompjes erin naaien.

En pas dan kan het verven beginnen.

. Ik pak eerst de textielstift om het spel te tekenen en begin daarna met het
inkleuren met textielverf. Oppassen dat je niet teveel water gebruikt, want dan
krijg je uitlopers’ Ik gebruik een klein spuitje en druppel wat in het deksel. Het
potje schudden en dan gebruik ik de verf die in het deksel zit. Dit voorkomt dat
er toch wat viés water in je potje verf komt. Laten drogen en dan is het klaar
voor gebruik. Bij damspel en mens-erger-je-niet gebruik ik flessendoppen als
pionnen.

[\

Succes ermee!

Het lijkt de redactie leuk om Janneke mee te laten genieten van onze zelfge-
maakte speelkleden. Hebt u/jij zo'n kleed gemaakt? Stuur dan een foto naar
redactie@omsionswil.nl. Wij zorgen dat de foto in Brazilié terechtkomt!
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